
De revolutie in de filosofie bij Dilthey 

Meestal wordt de breuk met het overgeleverde metafysische denken 
geassocieerd met Nietzsche. Maar minstens zo belangrijk is Wilhelm Dilthey 

geweest. Zo erkent  de late Husserl, dat niet Brentano, maar Dilthey de 
fenomenologische vernieuwing van de filosofie heeft ingeluid. In zijn 

lezing zal Gerard Visser laten zien in welke opzichten Dilthey zich 
consciëntieuzer op het raadsel van het leven heeft bezonnen dan 

Nietzsche en met name het bestaansontwerp van Heidegger in Sein und 
Zeit heeft voorbereid. 

Gerard Visser was tot 2015 hoofddocent cultuurfilosofie aan de 

Universiteit Leiden. Hij schreef over Dilthey onder meer in zijn boek De 
druk van de beleving. Filosofie en kunst in een domein van overgang en 

ondergang (SUN 1998; tweede oplage Boom 2012). Recente 
boekpublicaties: Oorsprong & vrijheid. En ik werd die ik was 

gebleven (Sjibbolet 2015), Gelatenheid in de kunst. Nijhoff, Braque, 
Kawabata(Boom 2018). Zie: Gerard Visser, website. 

 


